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“Er is een nauwe band 
tussen het christelijk leven 

en de weg van het kruis.” 
Hiermee begon Moeder 

Antonia gisterenavond 
haar avondwoordje over 

de liturgie van deze 
zondag tot de 

kapittelleden.  
“Het kruis is ontvangen en 

gevende liefde.” Zij is de 
voorbode van de pastorale 

vruchtbaarheid, opdat we 
zoals Jezus, medewerkers 

zouden zijn voor zijn heilswerk. Het is een kruis die vreugde in zich baart 

en die redt, omdat zij de ware zin van het leven openbaart door haar 
overgave in liefde.” 

“Na twee duizend jaar”, vervolgt Moeder Antonia, “is er geen andere 
manier om gered te worden, dan wel door het kruis van Jezus.”  “De 

maatschappij van vandaag vlucht het lijden en kan moeilijk de  
schoonheid van de reddende kruisliefde erkennen. Zo ontvlucht de wereld 

de ware zin van het leven, van de hoop.” 
“Zelfs wij, Dochters van Maria Hulp, zouden het Evangelie kunnen naar 

onze hand zetten. Wij zijn vooral eisend tegenover de anderen. Wij 
hebben grote verwachtingen naar hen toe. En misschien geraken we zo 

ontgoocheld. De mensen zijn niet zoals we ze verwachten, de 
gemeenschappen getuigen niet van de salesiaanse familiesfeer zoals we 

hadden verwacht, de omstandigheden  zijn niet zoals we hadden 
verlangd… Wij hopen op vernieuwingen die er toch maar niet komen, 

maar we verwachten niet de evangelische vernieuwing van de verrijzenis 

die toch enkel maar door het kruis van Christus kan tot stand komen.” 
“En nochtans “– zo besluit Moeder Antonia – “hebben we ooit beloofd te 

willen gelijken op Christus, die uit liefde is gekruisigd.” 


